Heb dank

voor alle goede dingen,

Heer,




op 29 mei 1977
herniéuwde ik tijdens
de plechtige
eucharistieviering
mijn doopbelofte

en ontving ik

uit de handen

van Hoogeerw.
Vader Abt E. Dekkers
het Heilig Vormsel.

Peter DANNEELS
parochiekerk
Sint-Paulus

te Brugge



